
 
 
 
 
 
 
 
 
 

in   
VAKANTIE 2014 

ZEELAND 

BROUWERSHAVEN 

19 t/m 26 mei 

D 2014 

Begeleider ; Theo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
bus ophalen in Arnhem en uitzwaaien 

mooi huis CAR 17 

17 

aandacht voor muziek - 

dames –kleuren -kip Siam 

medicijn-plassen -kleuren 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Dinsdag: ontbijt op het terras –

kleuren- stadje Brouwershaven 

verkennen -Spar met wc/ 

winkeldames 10 kaarten kopen-  

We lachen vaak in 

de vakantie. 

“Ik moet  

plassen” 

“Mevrouw 

Waar kan 

ik……” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

“het beste stuk huisraad is 

een  goed wief” 

“het scherpste wapen dat ik 

ken is het puntje v.d.pen “ 

 Vader  Cats  

  puntdichter 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

terrasjes pakken- naar de haven 

-gemeentehuis - wandelen-

musembezoek 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dinsdag 

Na de pannenkoeken erop 

uit met de bus en toen 

zagen we  de duikers 

Cardium 17 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

In de avonduren wandelen we door het Landal-Park 

en gaan op bezoek bij BOLO en Kapitein Haak. 

Klimmen en klauteren is leuk. Midget golf is niet 

leuk. Dan naar de evenementenhal en tv kijken 

.”Welterusten ,het was een leuke dag”. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag .Na de koffie met openbaar vervoer naar 

Zierikzee. 

Rennen naar de CD winkel   en dan naar 

huis .Luisteren naar BLOFF 

Een rustige wandeling ,mijmeren bij een  vijver,afwassen en naar bed. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 kaarten posten  

vismarkt 

Zeehonden ??   Waar ?? “kijk goed,daar !!” 

“Zullen we het strand op gaan ?” 

 Rust momenten. 

“mooi toch die pet “ 

De vishal in Zierikzee 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Donderdag: Over de Zeelandbrug naar Arnemuiden en Middelburg 

“Oh wat ben je 

mooi mevrouw”. 

’n Brood op  de vuist 

was heel lekker 

Als de klok 

van 

Arnemuiden 

Welkom thuis… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Alles in mini formaat    MINI MUNDI op Walcheren 

“Wat is dat leuk –net madurodam- ik heb het gezien-neen daar 

durf ik niet in- dat is te eng- ik wil iets drinken en babbelaars 

kopen voor mijn moeder “. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“zie je mij hier 

staan?” 

Iedere avond kwamen 

ze op bezoek 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag: Renesse een gezellige badplaats. 

Zeehonden gezien. Terrasjes !Weer met de 

bus. Wandeling door de duinen en over het 

strand . 

Zeehonden?? 

Waar Theo??? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zaterdag : Middelburg dag. We 

zien de “Lange Jan” en maken een 

boottocht naar Veere met de 

Madeleine. Mooie uitzichten vanaf 

de rivier en wachten in een sluis. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Het stadje Veere ligt 

voor ons.Wat mooi! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het dagje Veere was leuk. René lacht 

steeds meer .Hij heeft het naar zijn zin. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Zondag: Een dag op het water. We zien bruinvisssen. 

Veel gedronken en het was erg heet. 

We zijn mooi op tijd voor 

de boottocht over de  

Oosterschelde 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een lange mooie boottocht met een 

goede gids die veel vertelde. 

Die vogels hebben we allemaal 

gezien . 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de boottocht ,douchen en lekker eten in een restaurant 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasagn

a  

Varen met een boot in de vakantie 

Dat is echt fijn 

Een sorbet 

voor mij 

Maandagmorgen: De tassen en koffers 

worden in de bus gezet. Een fijne vakantie 

week zit er weer op. Theo vond het weer 

fijn om met jou op vakantie te gaan Rene. 

Ik wens je heel veel goeds en tot ziens!!! 


